










Beste Ouders, 

Als u dit briefje leest is uw zoon of dochter inmiddels vertrokken op het jubileumweekend. Na 
afloop van het gezamenlijk weekend vertrekken wij direct naar ons kampterrein in Stiphout. 

Op vrijdag 6 juli sluiten we ons kamp weer af. Vanaf 16:00u mogen jullie de kinderen weer komen 
halen. Het is de bedoeling dat u zelf de persoonlijke bagage van uw kind mee naar huis neemt. 

Ons kampterrein ligt in de bossen tussen de Nuenen en Stiphout. 

• Vanuit Geldrop/Eindhoven-zuid:

• Ga richting Nuenen (via de collse hoefdijk of de A270 en neem afslag Nuenen, bovenaan

linksaf richting Nuenen)

• Blijf deze weg (de Smits van Oyen laan) volgen, neem bij de rotonde de eerste afslag

richting Gerwen, Stiphout, Helmond. Dit is de Smits van Oyenlaan,

Na ongeveer 600 meter ga je rechtsaf de Beekstraat in. Blijf deze weg volgen.

• Bij de rotonde neem je de tweede afslag, hou nu links aan en ga het bruggetje over.

• Na ongeveer 500 meter ga je linksaf de Papenvoortse Heide op.

• Blijf deze weg volgen, de weg neemt een scherpe bocht naar rechts, enkele flauwe bochten

en een scherpe bocht naar links (rechtsaf is een zandpad). De ingang van het terrein

bevind zich net na de bosrand aan de linkerkant.

• Mocht het niet lukken om ons kampterrein te vinden bel dan even met het noodnummer

onderaan deze brief
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In geval van nood zijn wij te bereiken op  

Groeten, de Scoutsleiding 

Bart S
Frans v 
Katrien M
Rob S
Dre H
Hennie van H
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